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Veranderingen in onze tuin van Mari±nstede gedurende 4 weken.   
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Een beetje vrede  
voor alle mensen. 

Dit is wat wij  
jullie wensen. 
Geen pesten,  
geen plagen, 

is iets wat ieder  
wil vragen.  
Geen haat,  

geen misbruik van vertrouwen,  
maar een liefde  

waar je kan op bouwen. 
Geen ruzies, geen geweld, 

verdraagzaamheid is alles wat telt. 
Veel vriendschap,  

veel liefde om te geven, 
voorwaar een doel om voor te leven. 

Wordt er voor iedereen iets van waar , 
dan wordt het een prachtig jaar.  
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De Gulleboom is de naam van de 

school in Gullegem.  

Ik werk daar elke vrijdag van 11u tot 

14u bij de kleuters. Ik ga met de fiets 

want ik woon in Gullegem. Dat is niet 

ver, ongeveer 5 minuutjes fietsen. 

 

Ik vertel jullie nu wat ik allemaal doe 

in de Gulleboom: 

 

- Stoeltjes van de tafels halen en 

per kleur zetten. 

 

- De bekertjes van de kleuters  

vullen met water. 

 

- De kleutertjes ophalen met    

Hannelore en begeleiden naar de  

refter. 

 

- De kar met de boekentasjes naar 

de klas brengen. 

 

 

- Dan eet ik mijn boterhammen op. 

 

 

- Tenslotte help ik met Heidi aan 

de afwas. 

 

 

- Dan terug naar huis.  

 

 

 

 

 

Ik doe heel graag mijn werk in de    

Gulleboom omdat ik graag werk met 

kleutertjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik kan hen helpen. Bijvoorbeeld door 

hun schoenvetertjes dicht te doen of 

hun jasjes dicht doen. 

 

 

 

 

Hilde helpt mij om mijn begeleid werk 

goed te laten verlopen. Ik hoop dat ik 

nog heel lang in de Gulleboom mag 

werken. 

 

Siebe   

Siebe in De Gulleboom 
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Confituur van druif en ananaskers.  

 

 

 

SMS vanuit de tuin: 

ñIemand zin in heerlijke ananaskers? 

Wij leveren aan huis.  Met dank aan 

Jos Maertens.ò 

 

Zo begonnen we in de voeding na te 

denken ówat kunnen we daar nu mee 

aanvangen?ô  

 

Eerst Dr. Google raadplegen. 

 

 

 

Wat zijn ananaskersen?  

Ananaskersen worden ook wel  

goudbessen genoemd, of Kaapse 

kruisbessen. Dat laatste waarschijnlijk 

omdat ze ooit vanuit Zuid-Afrika geµm-

porteerd werden. De plant komt echter 

uit Zuid-Amerika.  

 

 

 

De ananaskers is verwant aan de  

bekende tuinplant met de rode  

lampionnetjes. Ananaskersen hebben 

strokleurige lampionnetjes met daarin 

een geel / oranje bes.  

 

 

 

 

 

Goudbessen hebben een gezond  

effect op de darmwerking. De bessen 

werden vroeger vaak meegenomen 

aan boord van de schepen als middel 

tegen scheurbuik. 

 

 

 

 

De ananaskers wordt ook nu nog  

gebruikt om kanker, malaria, astma 

hepatitis, dermatitis en reuma te  

behandelen of te voorkomen. Naast 

antioxidanten zitten er nog veel meer 

gezondheid bevorderende stoffen in 

de bessen zoals polyfenolen en  

carotenoµde. 

 

 

 

Met al onze kennis gingen we creatief 

aan de slag. Door de fris en zoetzure 

smaak van de ananaskers dachten we 

aan een zoete combinatie. Druiven 

waren de perfecte match!  Op een 

kaasplank geven deze beide vruchten 

een kleurrijke & heerlijke toets weer, 

zo kwam ons nieuw product tot stand. 

 

Limited edition in onze beide winkels. 

Laat jullie smaakpapillen tintelen! 

Griet & Lois 

Nieuw in de winkel: 
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We kregen de opdracht om          

inventief en creatief om te gaan met 

een logo van een bedrijf.  

Zo maakten we een kunstzinnig 

werk voor de firmaôs Webonut,   

Skylux en Vyncke. 

 

 

 

 

 

 

 

Iets cre±ren met bestaande  

materialen was ons uitgangspunt. 

Zo gebruikten we houtsnippers,  

koperdraad, kurk en hout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We stellen verschillende materialen 

samen met het recycle idee op de 

voorgrond. Een tweede leven voor 

schaarse grondstoffen.  

Zo dragen we ons steentje bij aan 

de waardering van het milieu  

 

 

 

 

 

De Renne maakt logoõs 
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Sfeerfotoõs woondienst kasteel  

Kerstsfeer opsnuiven in Ieper 

Mmm é lekkere wafels bakken. 
SMULLEN MAAR 
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Halloween 

In allerlei culturen en godsdiensten  

komen feesten voor waarbij de doden 

worden vereerd en boze geesten  

worden weggejaagd. 

 

Denk maar bij ons aan allerheiligen.  

Halloween is ook zoôn feest.   

Het komt uit Engeland en wordt gevierd 

op 31 oktober. 31 oktober was vroeger 

Hallows Eve of allerheiligenavond. 

 

Het is een feest voor jong en oud.  Het 

doet ons denken aan horror, zombies, 

vampieren, é  

 

Kinderen, verkleed als heks of monster, 

bellen aan en roepen óTrick or treatô. 

Ze hebben pompoenen bij zich met 

lichtjes.  Geef me iets lekkers of ik haal  

kattekwaad uit.  

 

Overal vinden ook halloweenfeestjes 

plaats. Zelfs griezelen kan een feest 

zijn! 

 

 

In november vierden we Halloweené  

Maar wat is dat nu eigenlijk en waar komt dat feest vandaan?  

Wij zochten het voor jullie op in de mediatheek.  
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We hadden eerst een kat, dan een hond.  

Mijn zus wou een hond, maar zij ging alleen wonen.  

Het hondje bleef bij ons thuis.  

Dat hondje leefde lang, maar plots was het gestorven. 

Dat was op een dag dat ik in Mari±nstede  

aan het werken was. Het hondje was ziek...   

Papa en mama hadden veel verdriet.  

Zij vertelden het aan mij, het pakte mij.  

We hebben lang geen hondje gehad.  

 

Maar nu toch weer é.   

Ons huis was een beetje leeg zonder een hondje,  

ik miste een hondje in huis.  

We gingen overal gaan kijken,  

maar dat kost geld h®, een hondje.  

Waar ze zelf hondjes kweken,  

vonden wij onze nieuwe hond.  

Haar naam is Kyra.  

Wij kozen die naam.  

 

Ik voel me blij met Kyra in huis.  

Ze komt me elke ochtend wakker maken.  

Ze draait rondjes en ze blaft,  tot ik opsta.  

We geven ze af en toe iets lekkers om te eten.  

 

 

Groetjes van Debby  

                      

Mijn nieuwe huisgenoot 
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Afscheid van AKABE 
 
 
  
 

 

 

Geert ging heel lang naar de AKABE,     

zo lang dat niemand nog kon bijhouden  

hoeveel jaren het nu uiteindelijk wasé  

 

 

 

 

Op zondag kon je hem vinden in         

Zwevegem. Daar deed hij hele leuke     

activiteiten samen met zijn vrienden van 

de AKABE. Zoals karaoke, muzikaal pak 

en nog veel meer.   

 

 

 

Voor zijn afscheid organiseerden de 

AKABE leiders een gezellig feestje.        

Zo waren er hapjes, drankjes, cadeautjes 

en vele gezellige babbels. Er kwamen ook 

heel wat oud-leiders naar het feest. Zij 

kenden Geert nog van vroeger.  


